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Uitgaansdag 2022 

 

Op woensdag 15 juni was het weer zover! Onze jaarlijkse uitgaansdag. 

 

Het was een mooie zonnige dag en wij verzamelden ons op de locatie waar wij ook altijd onze 

bijeenkomsten hebben, namelijk De Weistaar in Maarsbergen. 

 

Rond half elf gingen we, we waren met dertig man/vrouw, in een luxe touringcar, richting 

Noord-Brabant.  De eerste stop was een bezoek aan het museum ‘T Brabants Leven in Den 

Dungen. En uiteraard konden we niet verder voor we eerst even konden “bijkomen” met een 

kop koffie. 

 

Op een uitgestrekt  stuk grond stonden meerdere schuren met daarin allerlei voorwerpen 

welke in vroeger tijden werden gebruikt. En het waren er niet een paar, nee, het waren 

honderden voorwerpen en tientallen ambachten! Oude ambachten en de inrichtingen van 

winkels uit het Brabantse verleden. De rondleiding en de uitleg werd verzorgd door een van 

de vrijwilligers en het was zeer interessant om dat allemaal aan te horen en te zien. 

Voor wie nog nooit in dit museum is geweest: een aanrader! 

 

Na deze rondleiding, en dan zijn we al een dik uur verder, werden wij in het restaurant van het 

museum verrast op een echte Brabantse koffietafel. Voor elk wat wils en uitgebreid. 

 

Zo’n koffietafel kan wedijveren met een pittige lunch dus het was maar goed dat we daarna 

weer de touringcar konden induiken om even uit te buiken….en op naar de volgende stop, het 

centrum van Den Bosch. 

 

Daar lag een rondvaartboot op ons te wachten voor een tochtje door de grachten van Den 

Bosch en langs de rand van de stad. Wij werden verwelkomd door de kapitein/eigenaar van de 

boot en zijn dochter. Wat een van ons direct opviel was de naam van de rederij: 

Wolthuis…...maar dat is zeker geen Brabantse naam maar een Groningse naam. Bij navraag 

bij de kapitein bleek dat ook te kloppen, zijn voorouders kwamen uit Groningen en dat was bij 

een van ons ook het geval, vandaar. 

 

Een rustige vaartocht door de diverse wateren in en rond Den Bosch met dat mooie zonnige 

weer was aangenaam maar ook oppassen! Als je namelijk op het bovendek had 

plaatsgenomen kreeg je bij een van de bruggen een waarschuwing om diep te bukken…...deed 

je dat niet dan kwam je met je hoofd tegen stalen brugleggers aan en dat leek ons toch niet de 

bedoeling. 

Dus iedereen op het bovendek bukte soepel en de meesten van ons kwamen na het passeren 

van die brug ook weer soepel overeind…………. 

De bediening aan boord was vriendelijk, de drankjes waren smakelijk en de informatie 

onderweg interessant en zo kwam ook aan dit evenement weer een einde en gingen we op 

weg naar onze een na laatste halte waar we zouden gaan eten. Dat bleek in Houten te zijn. In 

het centrum van die plaats kregen we een prima diner in restaurant De Engel. 

 

Het diner was de afsluiting van een gezellige, informatieve en zonnige dag en de chauffeur 

van de touringcar bracht ons weer veilig op de plaats van vertrek, De Weistaar in 

Maarsbergen. 

Vanaf hier kon een ieder weer zijn eigen weg naar huis vinden. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijeenkomst district Midden-Nederland oktober 2022 

 

Op woensdag 12 oktober hadden wij onze eerste bijeenkomst sinds de uitgaansdag in juni en 

de zomerstop op onze bekende locatie De Weistaar in Maarsbergen. 

 

Het was na die lange pauze van vier maanden goed om elkaar weer te kunnen ontmoeten en 

bij te praten.  Het was wel even wennen want er waren veel minder leden aanwezig dan 

anders als gevolg van ziekte, positieve coronatesten etc.  Van de 26 leden die werden 

verwacht, kwamen er 14 maar de opgewekte stemming was er niet minder om en van het 

districtsbestuur wordt ook verwacht dat zij snel kan schakelen als het even niet gaat zoals je 

dat had verwacht. En dat schakelen moet dan ook in de richting van onze gastheer De 

Weistaar als er onverwacht minder mensen komen, tenslotte stemmen zij hun inzet ook af op 

het aantal te verwachten personen, maar goed, zo kan het nu eenmaal ineens anders gaan en 

aangezien de relatie met De Weistaar heel goed is, werd dat goed opgelost. 

 

De voorbereiding was een paar maanden daarvoor al begonnen omdat wij ernaar streven om 

iedere keer iets interessants te bieden waar wij als leden wat aan hebben of ons voordeel mee 

kunnen doen, zo was er eerder dit jaar ook al een voorlichting door Marga Volman van de 2e 

Stemwinkel welke ook zeer nuttig was en laten we niet vergeten dat een belangrijk bijkomend 

voordeel van het bestellen van de producten bij “onze” winkel ook financieel voordeel voor 

de vereniging oplevert! 

 

Dit keer hadden we onze voorlichters in het UMC Utrecht gestrikt om ons te vertellen hoe en 

wat zij doen als er nieuwe patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen. Een belangrijke 

( vrijwillige !) functie in het belang van de patiënten van wie er nog een behoorlijk aantal niet 

weet wat hem of haar te wachten staat na zo’n ingrijpende operatie in het hoofd-hals gebied. 

We hebben dan ook veel opgestoken van de informatie welke door Liesbeth Drenth en Anton 

Boekweit is gegeven en van de wijze waarop zij werken. 

 
 

Kerstbijeenkomst december 2022 

 

Op woensdag 21 december was het weer zover: de jaarlijkse kerstbijeenkomst, een van de twee 

hoogtepunten, samen met de jaarlijkse uitgaansdag. 

 

Als bestuur hebben we serieus gekeken naar de mogelijkheden, vele zaken zijn de afgelopen 

maanden duurder geworden  onder meer als gevolg van de inflatie en mede daardoor de gestegen 

kosten. Niet iedereen wordt daarvoor op de een of andere manier gecompenseerd en als dat al zo is 

dan is dat niet altijd in voldoende mate. En aangezien vele leden al langere tijd gepensioneerd zijn, 

zijn die er ook niet best van afgekomen in de laatste jaren en dat is nog zacht uitgedrukt. 

Waarom dit aanloopje? Nou, ook als district hebben we te maken met bezuinigingen en hogere 

kosten van onze bijeenkomsten en dat geldt dan natuurlijk ook voor de kerstbijeenkomst waar we als 

bestuur waarde aan hechten om die zo goed en gezellig mogelijk te laten verlopen. 

Bovendien is het bij ons in het district een traditie om hieraan extra aandacht te schenken. 

 



Was de opkomst bij de bijeenkomst in oktober vanwege de vele ziekte gevallen beneden het niveau 

dat we gewend zijn, de kerstbijeenkomst was gelukkig weer op het oude en goede niveau ook al 

genoten sommige leden op dat moment van de Spaanse of andere zon maar dat wisten we van 

tevoren. 

 

In november hadden we als bestuur al een voorbespreking gehad met De Weistaar voor het culinaire 

gedeelte van deze dag en zo konden we om 10.30 uur van start gaan! 

Na het welkomstwoord van onze voorzitter Ans Bos konden we van start gaan met de loterij, altijd 

weer leuk om te zien wat men allemaal had ingebracht aan prijsjes. 

 

En toen één van de hoogtepunten van het jaar, de kerstlunch. Er was gekozen voor een koud en een 

warm buffet en dat viel zeer in de smaak. Diverse gerechten en keuze te over met als afsluiting een 

ijsbombe. Al met al een zeer geslaagde lunch en als kers op de taart werden de kerstpakketten 

uitgedeeld toen men zo tegen half drie in de middag weer naar huis ging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


